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Beste allemaal,

Misschien verlangt u zo tegen het einde van dit symposium al
een beetje naar uw luie stoel thuis. Nog even geduld!

Maar u mag zich er natuurlijk wel op verheugen. Heerlijk
onderuit, misschien wel met de hond aan uw voeten, of, zoals
ik zelf straks, met de kat op schoot.

Er zijn onder u vast kattenmensen zoals ik, en ook
hondenmensen. Maar er is geen kloof, want we begrijpen elkaar
beter dan we vaak denken. Dat zegt althans Maarten Reesink,
docent Animal Studies aan de Universiteit van Amsterdam.
Volgens hem houden honden- en kattenmensen allemaal van
harig gezelschap en van aaien.

Mensen houden al vele duizenden jaren huisdieren, en niet
alléén omdat we ze gezellig vinden. Ze zijn ook nuttig. Zo zijn
er nog altijd geen betere muizenvangers dan katten. Daarvoor
haalden we ze ooit binnen en de rest is geschiedenis.

Voor die katten betekende dat een enorme aanpassing, volgens
Maarten Reesink. Want katten opereren van nature alleen. En
dat zit er diep in. Na al die duizenden jaren dat ze bij ons in
huis wonen, merk je dat nog altijd. Een kat moet af en toe niets
van ons hebben. Dat geldt ook zeker voor de kat bij mij thuis!

Dan het menselijk gedrag, want daar gaat het vanmiddag om.
Wij mensen zijn bezig in een paar decennia een omgekeerde
beweging te maken. Van leven in een groep naar solo.

Het individualisme viert hoogtij. Dit jaar wonen er in Nederland
al bijna 3,5 miljoen mensen alleen en dat stijgt alleen maar
verder. Veel mensen kennen hun buren amper en in de tram of
de trein begint niemand zomaar een praatje. Want dan zijn we
veel te druk met staren op het scherm van onze telefoon. Wij
zijn in ons deel van de wereld bezig onszelf in hoog tempo om
te vormen tot solitaire wezens.



Nou wil ik niet beweren dat het allemaal fout en verkeerd is.
Niet iedereen die alleen woont is eenzaam. Niet iedereen die op
zijn telefoon zit, doet niks anders.

Maar er moet wel een sociaal leven achter zitten. We moeten
allemaal 66k onderdeel zijn van een sociale structuur. Zeg
maar: gezellige dingen met elkaar doen. Want we weten uit
allerlei onderzoek dat wij mensen dat broodnodig hebben.

Het is helemaal niet goed voor ons om altijd alles alleen te
doen. We zijn de tegenhanger van de kat en voelen ons
uiteindelijk het beste als we met anderen optrekken.

Het is vandaag vast al eerder langs gekomen, maar ik zeg het
nog maar eens: gezelligheid geneest. Mensen die het leuk
hebben met elkaar, zijn gezonder en leven het langst. Krijn van
Beek, die mij voor dit symposium uitnodigde, zegt zelfs met
grote stelligheid dat eenzaamheid slechter voor je gezondheid
is dan roken, vet eten en te weinig bewegen.

En daarom, beste mensen, ben ik vanmiddag hier naartoe
gekomen. Om u te vertellen dat u op het goede spoor zit. Want
u bent alle dagen op verschillende niveaus bezig met
verbindingen te leggen tussen mensen, met ze uit hun
isolement te halen en houden. Kortom, met mensen een sociaal
leven te geven.

Dus wil ik u van harte uitnodigen om door te gaan op de
ingeslagen weg. Want u doet belangrijk werk voor de
geestelijke en de lichamelijke gezondheid van Nederland. U
bent een grote steun voor elke bestuurder die de bevolking fris
en fruitig wil houden. Ik zal mijn opvolger bij VWS daar te
zijner tijd dan ook zeker op wijzen.

De sociale structuur waar u zich voor inzet, past heel goed bij
de gedachte achter het zogenoemde AZWA, het Aanvullend
Zorg en Welzijnsakkoord. Want dat richt zich zeker niet alleen
op mensen beter maken, maar in hoge mate op de bevolking
gezond houden.



En daar bent u druk mee bezig. VWS steunt dat van harte.
Daarom gaat het tijdelijke programma Eén tegen eenzaamheid
na dit jaar over in een structurele aanpak van eenzaamheid.
Daarom subsidieert VWS de Werkplaatsen Sociaal Domein. En
daarom ook heeft VWS geld uitgetrokken waardoor de
beroepsvereniging van sociaal werkers, de BPSW, een
wetenschappelijke kennisbasis kan ontwikkelen. Dat is in mijn
ogen een logische stap als je dit werk op waarde schat.

Beste mensen,

Ahmed Aboutaleb riep in zijn laatste jaar als burgemeester van
Rotterdam zijn stadsgenoten dringend op eens bij de buren aan
te bellen en een praatje te maken. Want hij kende alle hoeken
en gaten van zijn stad en wist dat het hard nodig was. En niet
alleen in Rotterdam.

Zijn oproep was een mooie nalatenschap, die voortdurend
onderhoud vergt. Overal in het land hebben mensen soms een
duwtje nodig voordat ze anderen op gaan zoeken. Daarom ben
ik zo blij met u, onze ambassadeurs tegen eenzaamheid.
Dankzij u krijgen we met een professionele aanpak meer
mensen over de brug. Ik hoop dat u daar na vandaag extra
gemotiveerd mee doorgaat!

Dank u wel.



